RONDOM DE DIENSTEN

De Mensenwijdingsdiensten in Groningen

Zie hier.

Het evangelie in de diensten

Michaéltijd 29 september t/m 26 oktober

29 sept Mattheiis 22, 1-14  Koninklijke bruiloft

6 oktober Openbaring 12 De Vrouw, de Draak en Michaé¢l
13 oktober  Efeziérs 6, 10-17 Geestelijke wapenrusting

20 oktober ~ Openbaringl9, 11-16 De Witte Ruiter

Triniteitstijd 27 oktober t/m 30 november

27 oktober  Openbaring 1, 9-20 De Mensenzoon

3 november Openbaring 3, 1-6  Brief aan Sardes

10 november Openbaring 7, 9-17 De mensheid in witte gewaden
17 november Openbaring 21 Het Nieuwe Jeruzalem

24 november Openbaring 22 Wederkomst

Adventstijd 1 december t/m 24 december

1 december Lukas 21, 25-36 Tekenen van de Wederkomst
8 december  Mattheiis 25, 1-13  De tien maagden

15 december Filippenzen 4, 1-9  Verheug je in de Heer

21 december 1 Thess. 5, 1-11 Blijf wakker en nuchter

Liederen in de mensenwijdingsdienst

NA HET OFFER NA DE COMMUNIE
Michaéltijd Weerklonken heeft de roep De God van de vrede
Triniteit Waardig is het Lam Dood noch leven
Adventstijd O neig Uw oor tot mij Heilig, Heilig

Zondagdienst voor kinderen
Ouderavond op donderdag 3 oktober, 19.00 tot 21.00 uur.


https://groningen.christengemeenschap.nl/mensenwijdingsdienst/

Evangelie in de zondagdienst voor kinderen
29 september ~ Mattheiis 22, 1-14 Koninklijke bruiloft

20 oktober Efeziérs 6, 10-17 Geestelijke wapenrusting

3 november Openbaring 1, 9-20  De Mensenzoon

17 november  Openbaring 21, 9-27  Nieuwe hemel en nieuwe aarde
1 december Lukas 1, 5-25 Aankondiging aan Zacharias
15 december  Lukas 1, 26-38 Aankondiging aan Maria

Liederen in de zondagsdienst voor kinderen

29 september Onoverwin’lijk sterke held
20 oktober Onoverwin’lijk sterke held
3 november Hij is de ster

17 november Hij is de ster

1 december Nu daagt het in het oosten
15 december Nu daagt het in het oosten

Van het convent

Om te beginnen wil ik iedereen heel hartelijk danken voor de gulle
giften die het voor ons gezin mogelijk maakten om op vakantie te gaan!
Verder is er veel in beweging in de gemeente, op allerlei gebieden:

Op het moment van dit schrijven bijvoorbeeld wordt de kapel gesluierd.
Als het allemaal goed verloopt, zal de dienst op Michaélzondag 29
september weer in de kapel plaatsvinden. Er is in de vakantie hard
gewerkt door veel mensen om de ondergrond voor te bereiden, hartelijk
dank daarvoor! Het gaat heel mooi worden.

Op verzoek van ouders hebben we met vreugde besloten om in plaats
van €én keer per maand, twee keer per maand de zondagdienst voor
kinderen te houden. In principe op de 1° en 3° zondag van de maand,
athankelijk van vakanties en feestdagen. Esther en Annamarie gaan het
verhaal en het knutselen voor de dienst om en om verzorgen.

In de laatste bijeenkomst (23 juni) van het ‘naam-vindings-proces’ is de
naam Johanneskapel tevoorschijn gekomen. Johanneskapel is/wordt de
naam van ons gebouw!

In verband met deze naamgeving staat de leesgroep op donderdag
helemaal in het teken van twee Johannessen. We lezen elke keer iets



over Johannes de Doper, of over Johannes de Evangelist, of over beiden.
We doen dit om ons nog meer met de naam Johanneskapel te verbinden.
Intussen gaat het werk aan de kroniek van onze gemeente gestaag door.
Ook is er een groep gevormd om de grondsteenspreuk voor onze
gemeente te schrijven. Met deze activiteiten werken we toe naar 28 juni
2025, want dan wordt er een feestdag georganiseerd waarop de
grondsteen gelegd wordt, de letters op de gevel onthuld worden en de
kroniek gepresenteerd wordt.

Een mooie herfsttijd gewenst,

Jeroen Benschop

BERICHT VAN HET BESTUUR

De bestuurssamenstelling heeft wederom een wijziging ondergaan. Hans
de Bie is zodanig opgeknapt dat hij weer tot het bestuur is toegetreden,
niet als penningmeester maar als gewoon lid met de portefeuille beheer
gebouw. Wij zijn hem daar heel dankbaar voor en verwelkomen hem van
harte. We hebben nu een voltallig bestuur, maar .... we blijven natuurlijk
op zoek naar verjonging omdat de meerderheid van het bestuur 70+ is.

Er is hard gewerkt tijdens de schoonmaak- en schilderdagen in de
cultusruimte. De gezelligheid en goede sfeer waarin diverse personen
hebben geholpen, kenmerkte deze dagen. Vaak met het zweet op de kop,
dat weer wel. En soms met de nodige spetters verf doordat de bovenste
werker de onderste werker onder spatte. Er moest met drie personen
onder elkaar op de steigers worden geverfd om geen strepen te krijgen.
Dit zou anders zichtbaar worden bij het sluieren. Er werd constructief
gewerkt mede doordat Esther en Hans als ware opzichters en
werkvoorbereiders aanwezig waren en het werk in de gaten hielden.

Het sluieren is op 6 september in volle gang gezet en wordt gedaan door
Aatke Schreuder.

In het Noorden van Nederland is er regelmatig overleg tussen de drie
gemeenten Leeuwarden, Meppel en Groningen. Op 2 oktober 2024 zal
er weer een bijeenkomst tussen de besturen gepland worden. In het
volgende gemeentebericht zal hiervan verslag worden gedaan.



Eva Delacher heeft het strijken van de gewaden van de ministranten en
de priester met verve op zich genomen. Zo is er een orde gekomen in
alle hangers waar de gewaden aan hangen. Was dit voorheen nog heel
verschillend, hout en plastic, dik en dun, oud en nieuw, nu zijn er mooie
houten hangers voor alles wat in de kast hangt. Ordelijk en schoon. De
overbodige spullen zijn weg, de schoenen die niet meer in gebruik
waren, zijn naar de inloopkast verplaatst. Dus wie nog schoenen zoekt
(oud-ministranten), kan ze daar vinden.

In de bibliotheek is een nieuwe kast geplaatst. Daar worden o.a. de
spullen van de kinderkampen in opgeborgen en is er ruimte voor de
boeken. Verder voldoet het aan de wens door uitbreiding van de
kastruimte in de bibliotheek een opgeruimde en rustiger ogende
sacristievertrek te maken.

Klussen en tuinzaken

De klussendagen worden gehouden op iedere donderdagmiddag vanaf ca
12.30 uur. Eerst gezamenlijk eten en daarna is er voorlopig nog veel te
doen in de tuin. Doordat we al veel schoon gemaakt hebben in de
overwoekerde gedeelten komt er meer harmonie en rust in het geheel.
We gaan nog even door en maken daarmee ook de composthopen blij.
Die komen al goed van pas. Mocht u nog enkele stekken of planten over
hebben schroom dan niet ze mee te brengen. Vooral biologische bollen
kunnen nog geplant worden! Spreek Sasha Essink (06 4323848) aan die dit
alles codrdineert en uw bijdrage op de tuin-app zet. Dan worden de
mensen die in de tuin werken, daarvan op de hoogte gebracht.

De bomen in de tuin bieden heerlijk veel schaduw maar sommige bomen
zijn wel erg groot geworden! Daarom is er contact gezocht met de
ecologisch werkende boomverzorger Jan Prenger (Salix boomzorg). Hij
heeft in augustus de grote zomereik bij de ingang op het plein en de
kastanje - op de erfgrens met de buurman - mooi gesnoeid. Misschien is
het niet eens opgevallen.



Landelijke informatie

In de Landelijke Raad van 15 juni in Zeist werd de vraag gesteld:

‘Wat gebeurt er in de gemeente om de innerlijke kern/ de cultus onder de
aandacht te brengen?’

Na dit in kleinere groepen besproken te hebben werden in de grote kring
de volgende punten genoemd: gemeenteavonden, studiegroepen,
artikelen (series) in het gemeentebericht, vragen naar de verbinding met
het altaar, kijken naar de grondsteenspreuk, het hebben van een taak
binnen de gemeente (werkt verbindend), gemeentevieringen - in Leiden
is dit jaar een Paasspel opgevoerd - maar ook b.v. het bestaan van een
gebedsgroep. De taak van het bestuur hierbij wordt besproken. Deze kan
door het scheppen van voorwaarden een mantel zijn, waken voor
overbelasting van de priester, financi€le verantwoordelijkheid dragen,
vragen stellen, een luisterend oor bieden aan gemeenteleden en een
dragend midden zijn tussen het sociale en het inhoudelijke.

In de Landelijke Raad (LR) van 14 september 2024 in Leeuwarden werd
de vraag besproken ‘Hoe breng ik de Mensenwijdingsdienst in gesprek?’

BIJEENKOMSTEN

Zie de agenda.

Zondag 10 november 12.00 uur

Jacqueline de Groot vertelt over het leven van Margeret McMillan,
wat haar daarin inspireert en wat het voor ons in deze tijd kan betekenen.
Margaret McMillan, de vrouw waarmee Rudolf Steiner een
pedagogische wereldbeweging had kunnen stichten. (Als hij haar 20 jaar
eerder zou hebben ontmoet).

Bovenstaand heeft Steiner in 1923 tegen zijn Engelse vertaler George
Adams gezegd. Christof Wiechert vond deze uitspraak en zette hem in
het nawoord van Opvoeding en moderne cultuur. De pedagoog, activiste
en politicus Margaret McMillan was voorzitter van deze pedagogische
zomercursus in augustus 1923 in Ilkley (York).


https://groningen.christengemeenschap.nl/agenda/activiteiten/

Voor deze gelegenheid werd McMillan’s boek Education through the
imagination uit 1904 opnieuw uitgegeven. Het lag, toen Steiner in
Engeland aankwam, voor hem klaar.

Haar visie: het doel van onderwijs is het ontwikkelen van de
verbeeldingskracht van kinderen. Een ontwikkeling die meteen na de
geboorte begint. Op grond van deze visie richtte zij en haar zuster
Rachel tijdens de eerste wereldoorlog een buitenschool op in een
Londense achterbuurt. Steiner bezocht haar school en vertelde er op 9
september 1923 over in Dornach. Op diezelfde dag verscheen zijn
verslag van haar boek in Das Goetheanum.

Steiner was lyrisch over haar boek, haar school en haar als mens.
Vandaar zijn uitspraak. En toch is McMillan binnen de
vrijeschoolbeweging onbekend gebleven. In 2018 zette ik mijn tanden
de beide uitgaven van haar boek, struinde internet af en zocht contact
met de McMillan expert van Goldsmit University. Ik werd op meerdere
lagen diep bewogen. In haar boek lees je het vrijeschoolonderwijs, dat
Steiner 15 jaar later zou starten, terug!

Ze was een overtuigd Christen en zette zich in voor de armsten der
armen. Ze streed voor goede gezondheidzorg. De schoolmaaltijd was
haar idee. Ze zette een groot gezondheidsinstituut op voor kinderen. En
richtte haar eigen opleidingsinstituut voor leerkrachten op. Wat me diep
raakt is haar houding die ze haar leerkrachten (nurses) meegaf, als ze de
wijk introkken. Niet oordelen over de ouders!! Ondanks dat ze vaak niet
goed voor hun kinderen zorgden wat regelmatig tot de dood leidde. Ik
vind haar werk enorm toekomstwaardig. Actueler dan ooit. En wie weet
gaan we het alsnog doen, die pedagogische wereldbeweging stichten!

Voortgang kroniek gemeente Groningen

Dick, Gertien en Wil hebben inmiddels 12 mensen benaderd om hen
input te geven voor de kroniek. Nu wordt een jaar lang het thema
Johannes in woord en beeld besproken op donderdag om de 2 weken na
de dienst. Daarom doen zij een oproep aan iedereen die over dit thema
of andere zaken uit het gemeenteleven ons kopij beschikbaar willen



stellen voor publicatie. Weet u iets over bepaalde voorvallen/
voorwerpen/ anekdotes te vertellen? Wil, Dick en Gertien ontvangen
graag bijdragen in woord en beeld voor het boekje/ de kroniek. Deze
wordt volgend jaar gedrukt en gepresenteerd op 28 juni als het 44 jaar
geleden is dat de eerste Mensenwijdingsdienst in Groningen werd
gehouden.



