RONDOM DE DIENSTEN

Het evangelie in de diensten

Adventstijd t/m 24 december

15 december
22 december

Filippenzen 4, 1-9
1 Thessal. 5, 1-11

Kersttijd 25 december t/m 5 januari

25 december I
25 december 11
25 december III
27 december
29 december

31 december

3 januari

5 januari

Matthets 25, 1-25
Lukas 2, 1-20
Johannes 21, 15-25
Johannes 21, 15-25
1 Johannes, 1, 1-10
1 Johannes 4, 7-16
Johannes 1, 1-18
Lukas 2, 21-40

Epifanietijd 6 januari t/m 8 februari

6 en 12 januari
19 januari
26 januari
2 februari

Mattheiis 2, 1-12
Lukas 2, 41-52

Johannes 2, 1-11
Johannes 5, 1-13

Triniteitstijd 9 februari t/m 22 maart

9 februari
16 februari
23 februari
2 maart

9 maart

16 maart

Matthetis 20, 1-16
Lukas &, 1-18
Lukas 13, 10-17
Lukas 18, 18-34
Mattheiis 4, 1-11
Mattheiis 17, 1-13

Lijdenstijd 23 maart t/m 19 april

23 maart
30 maart

Lukas 11, 14-36
Johannes 6

Verheug je in de Heer
Blijf wakker en nuchter

Geboorte van Jezus
Geboorte van Jezus

De Opgestane en Petrus

De Opgestane en Petrus
Liefde van God

God is liefde

De proloog

Het kind Jezus in de tempel

Aanbidding priesterwijzen
Twaalfjarige in de tempel
Bruiloft in Kana

Bij het bad Bethesda

Arbeiders in de wijngaard
Gelijkenis van de zaaier
De kromme vrouw

De rijke tempeloverste
Verzoeking van Jezus
Verheerlijking op de berg

Genezing bezetene, teken van Jona
Spijziging van de 5000



Liederen in de mensenwijdingsdienst

NA HET OFFER NA DE COMMUNIE
Adventstijd O neig Uw oor tot mij Heilig, Heilig
Kersttijd Wij die zijn geboren Geopenbaard zij God
Epifanietijd  Laat uw aangezicht Heer, in Uw woorden
Triniteitstijd Groot en vol wonderen De God van de vrede
Lijdenstijd  Waardig is het Lam Dood noch leven

Kerstdienst voor kinderen

Op 1°¢ Kerstdag op 25 december om 10.00 uur is de Kerstdienst voor de
kinderen. Deze heeft een andere vorm dan de Zondagsdienst gedurende
het jaar. De kinderen worden op dezelfde manier naar binnen geleid
maar hoeven helemaal niets te zeggen. Ze mogen net als de herders op
het open veld de blijde boodschap in hun hart opnemen. Wat er klinkt is
onder meer het Kerstevangelie zoals Lukas dat vertelt, maar dan in
andere bewoordingen. Er is geen verhaal vooraf en er wordt niet
ingezongen omdat er in deze dienst niet gezongen wordt. ledereen is ook
van harte uitgenodigd voor het Kerstontbijt om 09:00 uur!

Evangelie in de zondagdienst voor kinderen
15 december Lukas 1,39-56  Maria en Elisabeth
25 december
19 januari Lukas 2,41-52  Twaalfjarige in de tempel

2 februari Johannes 2, 1-11  Bruiloft in Kana

23 februari Lukas 8, 1 -18 Gelijkenis van de zaaier

9 maart Mattheiis 4, 1-11  Verzoeking van Jezus

23 maart Lukas 11, 14-36  Genezing bezetene, teken van Jona

Liederen in de zondagsdienst voor kinderen

15 december Maria door een doornwoud ging
25 december Nu zijt wellekome (vers 1 en 2)
19 januari Wees Gij een Leidster
2 februari Wees Gij een Leidster

23 februari Hij is de Ster



9 maart Hij is de Ster
23 maart Zaai nu Uw zaad

Diensten en activiteiten in de Kersttijd

Op 1°¢ Kerstdag worden er drie Mensenwijdingsdiensten gehouden:
Kerstnacht, 00.30 uur!

Dageraad, 08,00 uur

Volle dag, 10.30 uur

Let op: Zondagsdienst voor de kinderen, 10 uur!

Elk van deze diensten heeft zijn eigen epistel en evangeliegedeelte, alles
samen vormt een geheel. In de middernachtdienst kan beleefd worden
dat in de diepte van de aardenacht de Christus-zon ontstraalt.

In de dageraadsdienst kunnen we het helende Schepperwoord voelen
naderen. In de derde dienst, bij volle dag, mogen we instemmen met de
offerzang van de engelhiérarchieén, opdat God openbaar wordt.

Na de Dageraadsdienst, is er voor iedereen een Kerstontbijt in de
Gemeentezaal. Om 10.00 uur is de Kerstdienst voor kinderen.

Na de volle dagdienst is er een informele kerstviering waarin we
liederen zingen en onze wensen voor de wereld in de kerstboom hangen.

Thema in de kersttijd: De nacht

Na de diensten komen we samen rond het thema ‘De nacht’. De nacht
brengt rust, stilte en wijsheid. Het Wereldlicht wordt in de nacht
geboren. We gaan in deze kerstperiode - nu in de winternacht de hemel
openstaat - op zoek naar het mysterie van de nacht.

Begintijd van de Kerstnachtdienst

Rudolf Steiner heeft bij de stichting van de Christengemeenschap
gezegd dat iedere Mensenwijdingsdienst bij stijgende zon gecelebreerd
zou moeten worden om voor de kosmos een realiteit te zijn. De zon
begint echter pas te stijgen rond 00.40 uur. Wanneer de
middernachtsdienst om 00.00 uur begint dan vindt het grootste gedeelte
van de dienst plaats bij dalende zon. In de synode is hier over gesproken
en er is besloten dat het de gemeenten vrij staat om de dienst om 00.30



uur te laten beginnen, zodat de dienst vanaf het Credo bij stijgende zon
gecelebreerd wordt. In het bestuur hebben we hierover gesproken en is
besloten om de dienst om 00.30 uur te laten beginnen. In het
Adventsnummer van “/n beweging” staat een artikel van Ernst Terpstra
over dit onderwerp.

Kroniek Gemeente Groningen heeft nu geld nodig!

De kroniekgroep heeft kopij ontvangen voor het in juni 2025 te
verschijnen boekwerk over de 44-jarige geschiedenis van onze gemeente
Groningen. Wij zijn nu druk bezig binnengekomen kopij te ordenen en
te redigeren. We zijn blij met alle bijdragen die we mochten ontvangen.
Maar er kan nog meer bij! Markante anekdotes, verhalen en/of foto’s
kunnen worden opgestuurd naar de postbus van onze gemeente:
groningen(@christengemeenschap.nl.

Geld nodig

Beslissingen hoe we de kroniek kunnen uitgeven zijn afhankelijk van
financiering. Daartoe roepen wij jullie op alvast een geldbedrag vooruit
te betalen als schenking op rek.nr. NL9STRIO 0379 3231 33 op naam
van Penningmeester CG Groningen. Graag onder vermelding van:
‘kroniek’. Daarmee heb je tevens een eigen exemplaar gereserveerd en
aanbetaald.

Ieder bedrag is welkom! Zelf denken wij dat de kroniek als boekwerk in
kleurendruk met een stevige omslag minimaal € 25,- gaat kosten. Een
vergelijkbare uitgave hebben de gemeentes in Zeeland en Meppel
gedaan. Een exemplaar van deze boekwerken kunnen we jullie laten
zien.

Iedere donatie is welkom!

Dick, Gertien en Wil

Opening van de expositie van Marianne van Biert in de
gemeentezaal

Sinds 24 november hangen er betoverende schilderijen in ons gebouw!
Marianne vertelde ons over het intensieve proces van het maken van een
schilderij. Alsof er een geboorte plaats vindt die soms wel een jaar in



beslag neemt! Ze brengt met een paletmes dunne lagen acrylverf op een
gelbasis aan in kleurvlakken. Soms gemengd met echt bladgoud, zilver
en koper. Steeds weer neemt de schilder plaats in de periferie om daarna
weer dichtbij het schilderwerk te gaan staan. Een heen en weer gaande
beweging die wel een dans lijkt. Uiteindelijk gaat het erom in het
midden te komen net als in het leven.

Haar schilderingen zijn non-figuratief, een gesprek tussen licht en
duister.

Het is de bedoeling dat het kunstwerk via haar kan worden, zonder dat
zij dit wordingsproces in de weg zit. Net als bij een meditatie moet zij
ruimte bieden aan dat wat naar haar toe komt. Vaak moet ze wat van
haarzelf blijkt te zijn weer weghalen, terughouding is voortdurend
geboden.

Kijk zelf maar! Bij de expositie ligt een tekst van Marianne over haar
werken.

Het belang van de stervensfase

Op zondag 3 november 2024 heeft Jan Pieter van der Steen ons verteld
over zijn nieuwe boek. Het gaat over natuurlijk sterven en bewust
stoppen met eten en drinken (BSTED). Beide levenseindes kennen een
stervensfase. In die stervensfase maken leven, ziel en geest zich
langzaam los van het lichaam. Jan Pieter legde ons uit hoe het bloed, het
leven zich langzaam terugtrekt uit de haarvaten van de organen. Heel
interessant is de vraag wie hier de aanzet tot sterven, tot loslaten, tot
terugtrekken van het bloed uit de organen geeft. Juist in de haarvaten is
onze stofwisseling het meest intensief. Hier werkt ons onbewuste
wilsleven, ons hoger-Ik, waar ons bewustzijn slaapt. Bij de stervensfase
stopt de stofwisseling en kan het werken van het hoger-Ik meer in ons
bewustzijn komen: de zg. terminale helderheid.

Euthanasie heeft een ander verloop. De mens die door euthanasie
doodgaat, kent geen stervensfase, kent wel het precieze doodsmoment en
de dood wordt door menselijk handelen veroorzaakt. Heel praktisch zijn
de 4 uitgebreide casussen in het boek van mensen die BSTED gekozen
hebben in plaats van euthanasie. Tevens is er een protocol voor BSTED
opgenomen wat je met je huisarts kunt bespreken.



Oproep: er zijn via Jenny wel 20 exemplaren van dit boek verkocht in
onze gemeente. Wie zou over dit boek en de genoemde mogelijkheden
willen praten in aanwezigheid van Jan Pieter van der Steen? Graag
aanmelden bij Gertien: groningen@christengemeenschap.nl.




