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HET EVANGELIE IN DE DIENSTEN 

 
Johannestijd  

24 juni  Markus 1, 1-11 Doop door Johannes 

6 juli  Johannes 1, 19-34 De getuigenis van Johannes 

13 juli  Johannes 3, 22-36 Johannes te Ainon 

20 juli  Johannes 5, 31-38 Jezus over Johannes  

 

Trinitarische tijd  

27 juli   Markus 8, 27-38 Belijdenis van Petrus 

3 augustus Mattheüs 7, 1-14 Uit de Bergrede 

10 augustus Lukas 15, 1-32 Verloren schaap, zilverstuk, zoon 

17 augustus Lukas 9, 1-17  Uitzending van de twaalf; spijziging 

24 augustus Lukas 18, 35-43 Genezing van de blinde man 

31 augustus Markus 7, 31-37 Genezing van de dove man 

7 september Lukas 10, 1-20 Uitzending van de zeventig 

14 september Lukas 17, 5-37 Sterking van het geloof 

21 september Mattheüs 6, 14-34 Uit de bergrede 

28 september Lukas 7,11-17  Opwekking jongeling in Naïn 

 

Michaëltijd  

29 september Mattheüs 22, 1-14 Koninklijke bruiloft 

 

 

 

LIEDEREN IN DE MENSENWIJDINGSDIENST 

 
Na het offer  Na de communie 

Johannestijd  Zie ons aan            Te midden van ons  

Trinitarische tijd Heilig, heilig zijt Gij          Heer, in Uw woorden  

Michaëltijd  Wij hebben niet ontvangen  God is liefde 
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ZONDAGDIENST VOOR KINDEREN 

 
Evangelie in de zondagdienst voor kinderen 

7 september Lukas 17, 11-19 Genezing van de melaatsen 

21 september Lukas 7, 11-17  Opwekking van de jongeling in Naïn 

 

Liederen in de zondagdienst voor kinderen 

7 september  Hij is de ster 

21 september  Hij is de ster 

 

Zomervakantie 

In de periode van 4 t/m 25 augustus zijn er geen diensten in Groningen. 

Het is misschien een goede gelegenheid om een andere gemeente te 

bezoeken zoals bijvoorbeeld Leeuwarden waar op zondag 17 augustus  

een dienst is of Meppel waar op zondag 24 augustus een dienst is. 

 

 

VAN HET CONVENT 
 

In eerbied en dankbaarheid voor alles wat leeft trad Sint Franciscus alle 

schepselen en elementen tegemoet, zo ook “broeder Zon”. De zon, die in 

de Johannestijd hoog aan de hemel staat, zijn licht en warmte stralen ons 

tegemoet. Het aanschouwen van de prachtige natuur, de kosmos en de 

elementen kunnen ook ons met eerbied en dankbaarheid vervullen. Het is 

juist in de zomertijd - terwijl onze ziel uitgeademd is en wij ons overgeven 

aan de uiterlijke schoonheid van de natuur - dat de stem van Johannes de 

Doper klinkt: “Verandert uw gezindheid!”. Johannes roept op om de 

krachten van licht en warmte die de zon ons schenkt, in ons hart op te 

nemen. Zodat we gesterkt door deze krachten in vol vertrouwen de weg 

naar binnen kunnen gaan: om daar te verwarmen en te verlichten wat in 

ons koud en duister is en om in dankbaarheid het oude los om ruimte te 

scheppen voor wat uit de toekomst naar ons toe wil komen. 

Ik wens iedereen een hele vreugdevolle zomertijd! 

       Jeroen Benschop 
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BERICHT VAN HET BESTUUR 
 

Algemene Ledenvergadering 

Op 5 april 2025 hebben we de ALV gehouden met een mooie opkomst 

(14). Ook het aantal afmeldingen (8) geeft aan dat zo’n vergadering wel 

onder de gemeenteleden en belangstellenden leeft. In de opmaat van 

Jeroen werd het ontstaan van De Christengemeenschap te Dornach en in 

Nederland in het kader van 100-jarig bestaan in 2026 gememoreerd. Een 

geestelijk wezen kwam hiermee op aarde. 

Het gewijzigde gemeentereglement werd nu officieel vastgesteld door de 

vergadering. 

Het bestuur kreeg décharge  voor het gevoerde financieel beleid. U hebt de 

realisatie over het jaar 2024 via de mail ontvangen. 

Het gesprek werd gevoerd over 100 jaar Christengemeenschap in 

Nederland. De vraag van de Synode hoe het feestelijk vieren op 16 

november 2026 vorm te geven gaf een levendige en bijzondere richting 

aan het gesprek. Wij kwamen op het idee om in het Noorden van 

Nederland in ieder geval iets te organiseren. Maar omdat in de Synode hier 

nog definitief over besloten moet worden, hebben we besloten eerst dit af 

te wachten. Mogelijk komt er vanuit de Synode een besluit om een langs 

de gemeenten rond-rijdende feestelijke activiteit te organiseren. 

 

Bezoek aan Oldenburg 

Op 24 mei hebben wij samen met de gemeente Leeuwarden en Meppel een 

bezoek gebracht aan Oldenburg. Wij waren met ongeveer 25 mensen en 

kregen een hartelijke ontvangst. De mensenwijdingsdienst werd door 

Jeroen in het Nederlands gecelebreerd en de preek door Bart in het Duits. 

Als tegenprestatie verwachten wij in de herfst van dit jaar dus een dienst in 

het Duits en een preek in het Nederlands. 

Wij hebben gesproken met elkaar onder het genot van koffie en 

heerlijkheden, een uitgebreide lunch was verzorgd en een wandeling in de 

buurt stond op het programma. In een kringgesprek hebben we afgesloten 

en we hebben de gastgevers hartelijk bedankt voor deze waardevolle 

ontmoeting. We gingen uit elkaar met de wens de volgende keer in 

Groningen elkaar weer te zien. 
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Gebruik van de gemeentezaal 

Onze gemeente is wederom gevraagd om als stembureau te worden 

gebruikt op 18 maart 2026 voor de gemeenteverkiezingen. De 

verkiezingen die daaraan voorafgaan zijn nog niet gepland, maar dit zal 

waarschijnlijk 29 oktober 2025 worden. Het zijn de woensdagen die dan 

hiervoor gebruikt zullen worden.  

In de zomermaanden zijn voor de overige huurders geen activiteiten 

gepland. In september volgt dan een overzicht van de verhuur van de 

gemeentezaal. 

 

Bidden voor elkaar, de gebedsgroep in onze gemeente 

“Niet iedereen is op de hoogte van het bestaan van de gebedsgroep, wil je 

er nog eens over schrijven in de gemeenteberichten”, was de vraag een 

paar maanden geleden. 

In dit stukje wil ik daarom het bestaan van de gebedsgroep nog eens onder 

de aandacht brengen in de hoop dat het iedereen die daar behoefte aan 

heeft, mag uitnodigen om onze hulp te vragen. De ander opnemen in je 

gebed in moeilijker tijden is één van de manieren om er voor elkaar te zijn. 

We bidden in de gebedsgroep voor volwassenen en kinderen die om welke 

reden dan ook onze steun kunnen gebruiken. Ons streven is om ons gebed 

vrij te laten zijn van persoonlijke wensen. “We respecteren - als we voor 

iemand bidden - het mysterie van de ander.” zoals Bart dat eens mooi 

verwoordde. Wij weten niet wat goed is voor iemand, maar kunnen er wel 

zijn met onze biddende aandacht. 

Een van de mogelijkheden om iemand nabij te zijn is het gebed te richten 

tot de engel van degene waarvoor je bidt. Je engel weet immers wel wat 

goed voor je is. Als er voor je gebeden wordt, kan dat voelen alsof er een 

deken van zachtheid, troost om je heen geslagen wordt. Er gaat een grote 

kracht van uit is mijn persoonlijke ervaring. Het geeft moed en kan je 

sterken om je pad te vervolgen. 

We willen zorgvuldig omgaan met vragen aan de gebedsgroep en niet 

zonder iemands toestemming voor hem of haar bidden. Dit geldt voor 

volwassenen, voor kinderen tot het 14e jaar kunnen ouders om 

ondersteuning vragen. 
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Wel kunnen we voor iemand bidden, die daar zelf mee instemt en daarin 

zijn of haar zorgen voor dierbaren meenemen. 

Wie een vraag heeft aan de gebedsgroep voor ondersteuning door ons 

gebed kan contact met mij opnemen via onderstaand telefoonnummer of 

mailadres. Het contact kan vanzelfsprekend ook via de priester gaan. 

Daarnaast kan iedereen in de gemeente anderen vertellen over het bestaan 

van de gebedsgroep. Fijn als jullie dat willen doen!  

De ervaring leert dat mensen soms even over een drempel geholpen 

moeten worden voor ze een vraag stellen. En vragen voor jezelf is ook niet 

altijd even makkelijk. 

Ook wie zich wil aanmelden om deel te nemen aan de gebedsgroep kan 

gebruik maken van onderstaande gegevens. Nieuwe mensen zijn van harte 

welkom! 

Femmie Timmerman 

mailto:femmie.timmerman@casema.nl (0624720208) 

 

Verslag van het bezoek van de Noordelijke Gemeenten aan de 

gemeente Oldenburg 

Dit verslag van Hans en Hanneke Weehuizen is geschreven voor het 

gemeentebericht van Meppel en mochten wij ook in ons gemeentebericht 

opnemen. Het geeft een mooi beeld van deze bijzondere dag waar ook tien 

mensen uit onze gemeente aanwezig waren. 

Op zaterdag 24 mei vertrokken Imke Jelle, Eleonora, Hans en Hanneke al 

vroeg naar Oldenburg. Na een voorspoedige reis werden we in de 

Sophienkirche ontvangen met koffie en koek. Omdat wij jarenlang in 

Groningen naar de Christengemeenschap gingen, voelde het een beetje aan 

als een reünie omdat we daar ook de mensen uit Leeuwarden en 

Groningen troffen. De dag begon om 11 uur met een 

mensenwijdingsdienst, gecelebreerd door Jeroen, Bart en Ilse. De 

inwendige mens werd zeer goed verzorgd want na de dienst werden we 

onthaald op een mooi verzorgde lunch met aspergesoep, salade, brood en 

vele soorten kaas.  

Na de lunch kwamen we samen voor een nadere kennismaking. Jeroen 

beet de spits af met een verhaal over een bijzondere ervaring die hij had 

tijdens een wandeling hoog in de bergen van Zuid-Afrika. Hij had aan het 

mailto:femmie.timmerman@casema.nl
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begin van zijn vakantie moeite met het loslaten van het werk en het 

loslaten van de grote vormkracht die je als priester hebt. Bidden en 

mediteren gingen moeizaam, hij kon er niet in. Maar al wandelend 

gebeurde er iets met hem en begon het credo en delen van de 

mensenwijdingsdienst in hem te spreken, hij was het niet die sprak. Hij 

besefte dat door het loslaten en ruimte maken, Christus in ons kan gaan 

spreken. Iets waar we in de mensenwijdingsdienst herhaaldelijk om 

vragen, dat Hij het mag zijn die in ons denkt en dat het Zijn woord moge 

zijn dat door ons spreekt. Maar wat in de praktijk niet altijd meevalt. Deze 

ervaring inspireert hem en daar wil hij aan werken: ruimte maken voor 

Christus.  

 

Daarna vertelde Ilse over haar werk. Ze komt tegenwoordig vooral in 

oorlogsgebieden, zoals Israël en Oekraïne. Mooi was wat ze vertelde over 

het ontmoetingscentrum in Galilea waar Israëliërs, Palestijnen en 

Arabieren samenkomen. In beide verhalen ging het over loslaten. Het 

loslaten van vastomlijnde ideeën en vormen. Daardoor kan ruimte ontstaan 

en daar kan, zoals Jeroen het zo mooi zei, Christus binnenkomen. Imke 

Jelle bood de gemeente Oldenburg als geschenk drie Duitstalige 

prentenboeken van de Kleurendief aan en het naslagwerk ‘100 jaar 

euritmie in Nederland’. Bart vroeg Imke Jelle aan de aanwezigen te 

vertellen over de ontstaansgeschiedenis van dit boek, waaraan hij graag 

voldeed. Nog een paar mensen vertelden kort iets over wie ze waren, o.a. 

degene die de heerlijke kaasjes gemaakt had. 

Tijd om even de benen te strekken. We maakten een wandeling naar de 

haven, met onderweg koffie met baklava bij Ilse en Heiner. We troffen het 

met het weer. Hoewel het niet heel warm was hielden we het steeds droog. 

Ilse vertelde onderweg over de plek waar we die dag waren. Daar waar 

ooit een koekjesfabriek stond, heeft zich nu een kleine antroposofische 

gemeenschap ontwikkeld. Met een kerk, vrije school, sociaal-therapie en 

woningen. Een mooie plek is het. Ook onderweg kregen we hier en daar 

informatie van Ilse over de stad Oldenburg. En ja, toen we terugkwamen 

stonden er weer taarten op tafel. 

Aan het einde van de dag is er ruimte gemaakt om een beetje vooruit te 

kijken. We hebben gekeken naar mogelijke thema's voor een volgende 
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ontmoeting. Daar kwamen verschillende ideeën naar voren. Binnen de 

Christengemeenschap zijn veel oudere mensen. Wat kunnen wij betekenen 

voor de wereld, wat kunnen wij bijdragen? Maar er klonk ook een idee om 

die dag juist de kinderen en hun ouders uit te nodigen. Een dag met 

muziek, zang en dans. Plan is in elk geval om elkaar volgend jaar weer te 

ontmoeten, dan in Groningen. 

Andreas Büttner sloot deze dag af met een lezing uit een van de brieven 

van Paulus, 1 Korintiërs 13, over de liefde. Een mooie afsluiting van een 

bijzondere dag. 

 

Ongeborenen 

Op zondag 15 juni gaf Loïs Eijgenraam een prachtige voordracht over de 

ongeborenen. En maakte ze ons vertrouwd met beelden die ons aanzetten 

hen in onze gedachten op te nemen. Zo belangrijk is het!  

Dit tijdperk wordt gekenmerkt door een enorme stroom zielen die naar de 

aarde komen. Moedige zielen want ze kunnen in de materialistische smog 

die zich in de ethersfeer rondom de aarde bevindt, als gevolg van 

materialistische denkbeelden van de gestorvenen, makkelijk verdwalen en 

terugschrikken. Dat heeft grote  gevolgen voor hun leven op aarde.  Door 

met elkaar gedachten en echte beelden te vormen, waarin ze zich kunnen 

herkennen, schenken wij hen moed, kracht en licht.  Loïs droeg  manieren 

aan waarop we dit kunnen doen. Onder andere: 

• Bewust worden van onze gedachten en woorden en je afvragen, zijn dit 

lichtpuntjes voor zielen die bewust mens willen worden.  

• Stil staan bij wat er speelt rondom de conceptie. Niet om te oordelen 

maar door onszelf vragen te stellen over bijvoorbeeld ivf. Ouders 

aanmoedigen bij de conceptie te willen zijn.  

• Ons eigen wordingsproces bestuderen. Wat wil er in mij geboren 

worden. Wat is blijven liggen? 

• Oefengroep vormen. 

Jeanne Meijs en Miriam Driesens (geestelijk in Antwerpen) namen in 2011 

het initiatief voor deze oefengroepen, Sofiagroepen. Er zijn er inmiddels 

tientallen opgericht. Iedere groep is uniek en doet het werk op zijn eigen 

manier. De meeste nemen het boek ‘Uit de sterren. De lange weg naar een 

nieuwe geboorte’ Van Rudolf Steiner als leidraad. Twee keer per jaar 
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komen deze groepjes en belangstellenden bij elkaar voor een lezing en 

uitwisseling. Wie geïnteresseerd is om samen met mij hier in Groningen 

ook zo’n groepje te vormen, laat het me weten!  

 

Jacqueline de Groot 

jhgrootde@gmail.com 

06-34102193 

mailto:jhgrootde@gmail.com

