HET EVANGELIE IN DE DIENSTEN

Michaéltijd
29 sept Mattheiis 22, 1-14  Koninklijke bruiloft
5 oktober Openbaring 12 De Vrouw, de Draak en Michaél

12 oktober  Efeziérs 6, 10-17 Geestelijke wapenrusting
19 oktober  Openbaring 19, 11-16 De Witte Ruiter

Trinitarische tijd

26 oktober  Openbaring 1, 9-20 De Mensenzoon

2 november Openbaring 3, 1-6  Brief aan Sardes

9 november Openbaring 7,9-17 De mensheid in witte gewaden

16 november Openbaring 21 Het Nieuwe Jeruzalem
23 november Openbaring 22 Wederkomst
Adventstijd

30 november Lukas 21, 25-36 Tekenen van de Wederkomst
7 december  Mattheiis 25, 1-13  De tien maagden

14 december Filippenzen 4, 1-9  Verheug je in de Heer

21 december 1 Thess. 5, 1-11 Blijf wakker en nuchter

LIEDEREN IN DE MENSENWIJDINGSDIENST

Na het offer Na de communie
Michaéltijd Weerklonken heeft de roep De God van de vrede
Triniteitstijd Waardig is het Lam Dood noch leven

Adventstijd O neig Uw oor tot mijHeilig, heilig
Zondagdienst voor kinderen

Evangelie in de zondagdienst voor kinderen

5 oktober Matthetis 22, 1-14  Koninklijke bruiloft

2 november Openbaring 1,9-20 De Mensenzoon

30 november Lukas 1, 5-25 Aankondiging aan Zacharias
14 december Lukas 1, 26-38 Aankondiging aan Maria



Liederen in de zondagsdienst voor kinderen
5 oktober Michagltijd  Onoverwin’lijk sterke held

2 november Triniteit Hij is de ster

30 november Advent Nu daagt het in het oosten

14 december Advent Maria door een doornwoud ging
VAN HET CONVENT

Ik wil jullie heel hartelijk danken voor de gulle vakantiegiften! Die
maakten het mogelijk om met ons gezin op vakantie te gaan in Zweden.
We hebben o.a. heerlijk gewandeld, gezwommen en volop genoten van
de prachtige natuur. Het was goed om er even uit te zijn en het is ook
goed om uitgerust en met veel enthousiasme weer in de gemeente te zijn.
We kunnen terugkijken op een heel geslaagd Naamgevingsfeest. Ik denk
dat we daar allemaal van genoten hebben, niet alleen wij maar ook de
vele gasten die we mochten ontvangen. Nogmaals iedereen bedankt die
aan dit fantastische feest heeft bijgedragen!

Na alle gedane (praktische) arbeid van afgelopen jaar ter voorbereiding
van het feest kunnen we nu een beetje uitrusten. Dat geeft ruimte voor
gezamenlijke innerlijke verdieping, zoals bijvoorbeeld op de mini-
conferentie “In vrede ben ik met de wereld”, in de cursus “De
Mensenwijdingsdienst” of op een van de zondagen waarop inhoudelijke
onderwerpen worden aangeboden.

Macyiande en Liam beginnen in oktober met hun voorbereiding voor de
Jeugdwijding in de Paastijd van 2026. Zij sluiten zich aan bij de groep
van de gemeente Zutphen. We hebben hiervoor gekozen omdat het voor
hen veel leuker is om het in een echte groep te doen in plaats van met
z’n tweeén. Dit betekent dat er in de Paastijd een gemeente-uitje zal zijn,
omdat de Jeugdwijding in Zutphen is.

In de leesgroep zijn we begonnen met het lezen van “Maria, een
drievoudig geheim” van Emil Bock. Door het enthousiasme dat ontstond
bij het lezen en de gesprekken hierover hebben we besloten om “Maria”
tot thema te maken van de Kersttijd. Graag hoor ik ideeén en voorstellen
over hoe we ons op verschillende manieren met dit thema kunnen
verbinden in de bijeenkomsten na de diensten in de Kersttijd.



Zoals jullie kunnen lezen hebben we weer ons best gedaan voor een rijk
programma. Feedback over het programma wordt altijd op prijs gesteld.
Graag tot ziens en een mooie herfsttijd toegewenst!

Jeroen Benschop
BERICHT VAN HET BESTUUR

Acties naar aanleiding van de ALV

Op de algemene ledenvergadering is besloten om een substantiéle
bijdrage voor 3 landelijke fondsen te schenken. Het bestuur heeft
besloten om aan het Studiefonds, het Voorzieningenfonds en het
Ontwikkelingsfonds ieder € 10.000,- over te maken, dus in totaal

€ 30.000,-. Dit is inmiddels ontvangen in goede orde en de
bewindsdrager Paul Philip Stevens heeft zijn dankbaarheid daarover
uitgesproken.

Voor het groot onderhoud is besloten om € 60.000,- te reserveren, onder
andere voor vervanging van dakdelen en aanpassing van de elektriciteit.

Op de Landelijke Raad, die op 13 september in onze gemeente is
bijeengekomen, werd het onderwerp van de viering van het 100 jarig
bestaan besproken. Zoals in de ALV heeft geklonken is het idee om een
noordelijke conferentie te houden ook aan de orde gekomen.

De Synode wil rond het thema “Beweging” werken. Letterlijk en
figuurlijk in beweging komen, wijzelf fysiek, maar ook de beweging
naar de buitenwereld maken. De vieringen zullen vooral decentraal zijn,
voorbereid door priesters en gemeenteleden.



