HET EVANGELIE IN DE DIENSTEN

Lijdenstijd, Goede week

3 april Johannes 19:16-42
4 april Johannes 19:16-42
Paastijd

5 april Markus 16:1-8

12 april Johannes 20:19-29
19 april Johannes 10:1-21
26 april Johannes 15:1-27
3 mei Johannes 16:1-33
10 meti Johannes 14:1-31
Hemelvaartstijd

14 en 17 mei Johannes 16:24-33
Pinksteren

24, 25, 26 meiJohannes 14:23-31

Triniteitstijd

31 mei Johannes 3:1-21
7 juni Johannes 4:1-26
14 juni Lukas 10:30-37
21 juni Johannes 17
Johannestijd

24 en 28 juni Mattheiis 3:1-17
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“Zie de mens” (Goede Vrijdag)
Kruisiging en graflegging (Stille
Zaterdag)

De opstanding (Pasen)
Thomas

“Ik ben de goede herder”
“Ik ben de ware wijnstok™
“Ik ga tot de Vader”

“Ik ben de weg”

“Bid tot de Vader in Mijn naam”

“Wie Mij waarachtig lief heeft”

Gesprek met Nicodemus
Samaritaanse bij de bron
Barmhartige Samaritaan
Hogepriesterlijk gebed

Doop door Johannes



LIEDEREN IN DE MENSENWIJDINGSDIENST

NA HET OFFER NA DE COMMUNIE
Goede week Waardig is het lam Dood noch leven
Paastijd Verrezen is de Heer Heer in Uw woorden
Hemelvaartstijd Tot de hoogten God is liefde
Pinksteren Wij hebben niet ontvangen God is liefde
Triniteitstijd Groot en vol wonderen De God van de vrede
Johannestijd Zie ons aan Te midden van ons

Op 1¢ Paasdag, 1¢ Pinksterdag en 28 juni is er geen verhaal vooraf, er
is dan na de Kinderdienst een viering voor jong en oud. Om 11.35 uur
begint het inzingen.

Evangelie in de zondagdienst voor kinderen

5 april Pasen Markus 18:1-8 De opstanding

19 april Lukas 24:13-31 De Emmaiisgangers

10 mei Johannes 15:1-27 “Ik ben de ware wijnstok”
24 mei Pinksteren =~ Handelingen 2:1-12  Pinksteren

7 juni Lukas 10:30-37 De barmhartige Samaritaan
28 juni Markus 1:1-13 Doop door Johannes

Liederen in de zondagdienst voor kinderen

5, 19 april en 10 mei Open breekt de aarde
24 mei en 7 juni ‘Licht in onze harten
28 juni Johannes uitverkoren



Priesterwijdingen Stuttgart en Toronto 2026

Onze beweging is acht priesters rijker!

Op vrijdag 27 februari werden Keno Brodlin uit Duitsland, Ran Miller
uit Israél en Jessica Mirkin uit Zuid-Afrika gewijd.

Op zaterdag 28 februari werden Eva Bolten uit Duitsland en Francis
Higgins uit Zuid-Afrika gewijd.

Op zondag 29 februari werden Katharina Gertler uit Duitsland en
Marina Troubkina uit Rusland gewijd.

Op zondag 15 maart is in Toronto Marc Delannoy uit Canada gewijd.

VAN HET CONVENT

We zijn aan een heel bijzonder jaar begonnen, want op 13 november
2026 bestaat de gemeente Den Haag en daarmee de
Christengemeenschap in Nederland 100 jaar. Dit gaan we natuurlijk
vieren! De voorbereidingen daarvoor zijn in volle gang. Op zaterdag 14
november zal er een landelijke viering zijn in Den Haag. Daarnaast
zullen er het hele jaar plaatselijke activiteiten en vieringen zijn in de
gemeenten. We willen de gelegenheid aangrijpen om met de vieringen
een beweging naar buiten te maken om meer zichtbaar te worden in de
wereld.

Van 10 t/m 12 maart vond er in Schoorl een retraite van de landelijke
synode plaats. We hebben ons daar met elkaar bezonnen wat de impuls
is waarmee we de volgende eeuw in willen gaan. We deden dat aan de
hand van de vragen: Wat beweegt ons? Wat vernieuwt ons? Wat gaan wij
doen? Op zaterdag 9 mei is er een Landelijke Dag met besturen en
instellingen van de Christengemeenschap, in Zeist waar we de resultaten
van de retraite zullen presenteren en hierover met elkaar in gesprek
gaan. Tevens zal het Landelijk Bestuur op deze dag haar Beleidsplan
voor de toekomst voorstellen en gaan we met elkaar in gesprek. Op deze
manier willen we samen, vreugdevol en met vereende krachten aan de
volgende honderd jaar beginnen.

Op de landelijke website zijn alle berichten en ontwikkelingen omtrent
ons eeuwfeest te vinden.



In onze eigen gemeente is in de Goede week elke dag een
Mensenwijdingsdienst met aansluitend een verdieping aan de hand van
het schilderij “De graflegging” van Raphaél en de gedichten van
Wilhelm Rath over dit schilderij. Door het samen kijken en samen
luisteren willen we ons voorbereiden op het Paasfeest.

De jaarfeest vieringen zullen er dit jaar anders uit zien. Esther en
Annamarie die de laatste jaren de vieringen hebben georganiseerd
hebben momenteel geen ruimte om dit te blijven doen. Dat is heel erg
jammer en we zijn Esther en Annamarie heel dankbaar voor wat ze
allemaal gedaan hebben, maar wellicht ontstaat er hierdoor ruimte voor
nieuwe mensen, nieuwe initiatieven en nieuwe vormen. In het rooster
staan er vieringen aangekondigd voor Pasen, Hemelvaart, Pinksteren en
Johannes maar die hebben nog geen inhoud. Laat mij weten als je zin
hebt om iets te doen! Groot of klein, iets traditioneels of iets heel anders,
iets eenvoudigs of juist heel ingewikkeld, (bijna) alles is mogelijk.

Op 12 april ontvangen Liam en Macyiande de Jeugdwijding in Zutphen.
Zij hebben zich vanaf oktober samen met vier kinderen uit Zutphen
voorbereid op deze bijzondere gebeurtenis. We hebben er voor gekozen
om bij Zutphen aan te sluiten omdat het voor hen veel leuker is om het
in een echte groep te doen in plaats van met zijn tweeén. Dit betekent dat
er op zondag 12 april een Gemeente-uitje zal zijn naar Zutphen. Iedereen
is van harte uitgenodigd om mee te gaan.

Op zaterdag 18 april zijn we samen met de gemeenten Leeuwarden en
Meppel uitgenodigd door onze oosterburen in Oldenburg. Daar vindt het
vervolg van onze mini-conferentie “In vrede ben ik met de wereld”
plaats. Aan het einde van deze bijeenkomst werd uitgesproken dat er
behoefte is om nog een keer rond het thema “Vrede” met elkaar te
werken. Daarom organiseren Andreas en Ilse de priesters in Oldenburg
samen met Bart en mij deze dag. We gaan samen op zoek naar inzichten
en mogelijkheden om vrede te vinden in deze turbulente tijden.

Ik wens iedereen een goede voorbereiding naar Pasen en een mooie
Paastijd toe!

Jeroen Benschop
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Diensten en activiteiten in de Goede week: 29 maart t/m 4 april

In de Goede week van Palmpasen tot en met Stille zaterdag is er elke
dag een Mensenwijdingsdienst. Op Palmpasen om 10:30 uur, de rest van
de week om 10:00 uur.

Op maandag t/m zaterdag, om 11:30 uur, bekijken we het schilderij “De
graflegging” van Rafaél. Wilhelm Rath heeft hierbij negen gedichten
geschreven die vertellen welke relatie de uitgebeelde personages tot de
gestorven Christus Jezus hebben. Hij probeert in zijn vertolking tot
uitdrukking te brengen wat de verschillende personen gevoeld en
gedacht hebben toen zij Christus naar het graf droegen.

In de tekst van Wilhem Rath is het gehele leven van Jezus Christus en de
esoterische achtergrond daarvan weergegeven. Door het beschouwen
van een reproductie van het schilderij en het daarbij horen van de
bijbehorende gedichten verdiepen we ons in het leven en sterven van
Christus Jezus. Er is bij elke bijeenkomst gelegenheid om met elkaar in
gesprek te gaan.

Maandag Inleiding. Nicodemus en Jozef van Arimathea

Dinsdag Lazarus-Johannes en Maria Magdalena

Woensdag  De sterke jongeling en de jongste van de drie vriendinnen
van Maria

Donderdag De vriendin, die het hoofd van Maria steunt

Vrijdag De knielende vriendin van Maria

Zaterdag Maria-Sophia

Op Goede vrijdag wordt om 15.00 uur (het negende uur in het
evangelie) in de cultusruimte het lijdensevangelie volgens Matthelis
gelezen. De lezing wordt omlijst met muziek gespeeld door Johannes
von Gleich.

Paasviering
Zondag 5 april, 12:00 uur



BERICHT VAN HET BESTUUR

In het kader van 100 jaar bestaan worden de regionale vieringen door de
gemeenten zelf georganiseerd. De centrale viering wordt op 14
november 2026 in Den Haag te houden. Het thema is “Beweging naar
buiten”. Enkelen hebben op de algemene ledenvergadering op 29
november 2025 al wel enthousiast meegedacht. Momenteel is er in het
Noorden een plan om mensen van diverse geloofsrichtingen uit te
nodigen. Mocht u nog ideeén hebben, laat het ons weten.

Het bestuur stelt haar vergaderingen, die de eerste donderdag van de
maand gehouden worden, open voor iedereen. Wel graag een berichtje
naar het bestuur, dat u wilt komen. De tijden zijn van 12.45 tot 14.30
uur. Na een opmaat door een bestuurslid volgt de agenda, waar naast het
verslag van de vorige keer, mededelingen en ingekomen, terugblik en
vooruitblik programma, financién en rondvraag de vast punten zijn.
Afhankelijk van wat er speelt kunnen ook andere onderwerpen aan de
orde komen.

Landelijke Raad

In de Landelijke Raad (LR) van september 2025 is in het concept
werkplan aandacht gegeven aan de huidige situatie van de
Christengemeenschap. De financién zijn een afspiegeling van hoe wij er
voor staan. We hebben te weinig liquide middelen om aan de
verplichtingen te kunnen voldoen. Daarom is er gevraagd te werken aan
een drietal punten: meer leden, meer legaten en meer jonge mensen. Er
klonk onder meer ook de vraag hoe je religieuze vernieuwing
overbrengt.



Feestvreugde

Ook al blijft het voor velen volkomen onbewust: Christus wandelt met
ons mee! Zijn adem stroomt door onze aardse dagen en nachten, zoals de
adem van een mens zijn hele organisme met leven doorstroomt. Hij
stroomt en trilt mee in hun ritmes, in hun jaar- en feesttijden: voelen we
niet het geluidloze klinken en het geheimzinnige bruisen wanneer de
adventstijd de wereld in haar blauwe mantel hult en de kersttijd nadert?
Ach, we zijn veel te onrustig, veel te druk en gehaast om daar iets van te
merken. Ademt niet de tijdloze, sterrenheldere stilte in ons in de tijd van
de heilige twaalf nachten? Ach, we moeten met lawaai en een enorm
vuurwerk aanwezig zijn wanneer het zonnewende is en een nieuw jaar
aanbreekt.

Voelen we dan niet Zijn onmiddellijke aanwezigheid, de vleug van Zijn
adem, wanneer de aarde in de winter helemaal bij zichzelf is en Hij naast
ons wandelt? Ach, we denken dat we moederziel alleen onze weg
moeten gaan. En met Pasen, wanneer tere blaadjes en bloesems
tevoorschijn komen en de aarde zich tooit met de wonderbaarlijke sluier
van de lente, glinstert Zijn gelaat dan niet naar ons vanuit elke bloesem,
vanuit elke zonnestraal? Horen we niet de jubel en de vreugde van de
aarde dat de Verrezene de Heer van het leven is?

Geeft Hij ons in de zomer niet de volheid van het licht van de wereld,
zodat we in de glans van de zon de stralende Christus-zon kunnen
vermoeden? En waakzaamheid en helderheid van geest in de herfst,
wanneer de gouden overvloed van de zomer rijp is voor de oogst,
wanneer de vruchten op de grond vallen en duizenden en duizenden gele
en rode, bruine en gouden bladeren geruisloos neerdwarrelen?

Ach, dat weten we allemaal al lang; het roept misschien alleen maar
even een lichte droefheid in ons op dat de zomer voorbij is. En dan, met

het begin van de winter, vallen de zilveren sterren geruisloos uit de mist,
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glinsteren op weiden en paden en bedekken de aarde, en bloeien de
bloemen van ijs op de eenvoudige ruiten. Het zijn groeten uit sterren- en
lentewerelden! Maar wie hoort ze en groet vreugdevol en dankbaar
terug?

En de witte wolken aan de hemel in hun veelvuldige verandering van
vorm in het licht van de zon of in de kleuren van het ochtend- en
avondrood? Of de wereld in de glans van de zilveren maan?

Onze aarde, de blauwe planeet, is in het heelal de ster van Christus
geworden. Zij leeft door Hem en in Hem, en wij mogen ons dankbaar
verheugen over dit leven!

Uit: ‘Freude, Gottergeschenk und Daseinserfiillung’, Gertrud
Osterwald (1919 -?, priester der Christengemeinschaft, o.a. in Berlin)



